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Daar waar de oorlogsvluchtelingen uit Syrië en Irak - de in hun nasleep volgende Afghanen 

waren minder fortuinlijk - voor 75% asiel verkregen, worden de migranten uit Afrika, die nog 

steeds met duizenden de Middellandse zee van uit Libië oversteken (en met honderden 

verdrinken) de toegang tot Europa alsmaar moeilijker gemaakt. Een paar dagen geleden 

weigerde Italië nog een schip met   629 geredde drenkelingen te laten aanmeren, die na een 

paar dagen ronddobberen tenslotte in Spanje aan land konden gaan!  De EU landen 

Hongarijë, Polen,Tsechië en nu ook Oostenrijk weigeren vluchtelingen op te nemen ofschoon 

ze 2 jaar geleden het Europees spreidingsplan ondertekenden. Dit bepaalde dat de in 

Griekenland en Italië gestrande vluchtelingen over de 28 EU landen zouden verspreid 

worden. Die mensen waren daar gestrand omdat de omgevende landen de grenzen voor 

hen sloten ! Vooral in Griekenland zitten nu al twee winters duizend vluchtelingen in 

erbarmelijke toestanden geblokkeerd.                                                                                                                              

Ontzet over de vele drenkelingen in de Eghese zee (De foto van de verdronken kleuter Aylan 

ging de wereld rond) en natuurlijk om de instroom van uit Turkijë te doen stoppen sloot de 

EU  in 2016 een deal met Erdogan : In ruil voor 6 miljard steun voor de 3 miljoen in kampen 

zittende  Syrische vluchtelingen,  het afschaffen van de visumplicht voor Turkse burgers en 

het heropenen van de toetredingsonderhandelingen tot de EU, zou Turkijë de vluchtelingen 

beletten naar de Griekse eilanden over te steken. Deze deal is nu zo goed als ter ziele 

gegaan.                                                      

Ook Italië heeft met Libië een deal gesloten : met de steun van Europa is veel geld gegaan 

naar de corrupte kustwacht die getraind werd om vluchtelingenbootjes terug in Libië aan 

land te zetten. Daar worden ze in kampen opgesloten, vaak mishandeld, verkracht en als 

slaven verkocht !                         

Ook met andere Afrikaanse landen ( Niger, Tunesië, Soudan) heeft Europa afspraken en 

geeft hen steun om vluchtelingen tegen te houden.                                                                                                        

De laatste 3 jaar zijn minder dan 1,25 miljoen vluchtelingen in Europa toegekomen ; op een 

bevolking van 500 miljoen is dat nog geen 0,3%. Nochtans is Europa inde greep van  

populistische antimigratie partijen die beweren dat Europa overspoeld wordt door 

asielzoekers en economische migranten. Hun doel is : zo weinig mogelijk nieuwelingen 

binnen laten en zoveel mogelijk afgewezenen er uit zetten. Daarvoor moeten de 

buitengrenzen van Europa gesloten worden ! Cynische politici vinden dan dat wat verder 

met die mensen gebeurt niet meer hun zaak is !                                                          

De vaandeldrager van deze harde lijn, de verdediger van ”Fort Europa”, is de Hongaarse 

premier Victor Orban. Hij schaamt zich niet zich de beschermer te noemen van de 

christelijke waarden van Europa. In feite is zeggen dat  de Europese identiteit moet 

beschemd worden een voorwendsel om geen solidariteit te moeten betonen. De Duitse 

minister van binnenlandse zaken Horst Seehofer en de Italiaanse  vice premier Matteo 

Salvini spreken dezelfde oorlogstaal. Meer gematigde regeringen willen alleen nog 

overwegen vluchtelingen te “hervestigen”.  Bij hervestiging gaan Europese landen zelf 



vluchtelingen in kampen buiten Europa uitkiezen om ze op een legale en veilige manier te 

laten overkomen. Het zou daarbij vooral over over kwetsbare personen moeten gaan -

alleenstaande moeders, zieken en bejaarden- die niet op eigen kracht tot hier kunnen 

geraken. Dit is uiteraard een goede zaak, het gebeurt spijtig genoeg slechts mondjesmaat, 

daar de uitnodigende landen bepalen wie en hoeveel vluchtelingen ze willen opnemen.                                                                                                                                                                

Ook onze eigen staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken wordt alsmaar driester. 

Hij zou nu alle hier illegaal toegekomen  migranten niet meer tot de asielprocedure  willen 

toelaten maar hen onmiddellijk het land uitzetten. Dit kan alsnog niet gebeuren want het is 

in strijd met de internationale verdragen die bepalen dat iedere asielaanvraag minstens 

moet onderzocht  worden.  Het discours van Bart De Wever dat onze sociale zekerheid 

ondergraven wordt en onze (hoge) levensstandaard bedreigd door het toelaten van de vele 

vluchtelingen en migranten gaat er hier in als zoete pap. Het is nochtans bewezen dat zij een 

substantiele bijdrage kunnen leveren op onze arbeidsmarkt waar duizenden arbeidsplaatsen 

vacant blijven. En weet dan dat Theo en Bart de twee populairste politici zijn in ons land !!!                                                                                                              

Het is natuurlijk zo dat de oorzaken van de vluchtelingen- en migratiestromen moeten 

aangepakt worden : voornamelijk de ongelijke verdeling van de rijkdommen van onze 

wereld. Vasthouden van mensen in opvangcentra buiten Europa bvb in Afrika zal daar niets 

aan veranderen. Maar dat is een ander en utopisch (?) verhaal ! 

 

                                                                                                                                          Piet Willems 

 

 

 

   

 


