“Welcome refugees”.... bij VLOS een verdomde plicht !

Sinds onze laatste nieuwsbrief, begin september, hoor je in de media alleen maar “Vluchtelingen-
CRISIS” en hoe wij Europeanen ons daartegen moeten afschermen. Gastvrijheid en humaniteit?

Bij VLOS werken open mensen. Vrijwilligers die gestrande vluchtelingen, migranten, mensen zonder
papieren, gastvrij onthalen en met hen zoeken naar een menswaardig bestaan.

Na een zware week in ons VLOS-centrum kwam vrijdagnamiddag nog een kromgebogen ziek
weduwken met haar zoon Jaihan in ons bureau onderdak vragen. Zij kregen ’s morgens bij Dienst
Vreemdelingenzaken een groene brief met een grote NO en terugkomdatum 6 januari. Geen plaats
bij Fedasil, ook niet in de pre-opvang van het Rode Kruis in de WTC-III building.

Dan schiet ons team in actie. Alles zit vol. De lijst slaapplaatsen bij particulieren geven niet direct een
oplossing. Dan maar een plaatsje zoeken bij de vluchtelingen. Fida en Ali nemen haar mee met de
camionette naar een kamer en brengen twee matrassen uit ons VLOS-magazijn en voldoende eten
om het weekend door te komen uit onze Kruidenier. Ook beddegoed en warme jassen uit de VLOS-
bazar. Ondertussen zoekt een gespecialiseerde vrijwilliger welke goede ziel opvang wil bieden tot na
nieuwjaar.

Dat is VLOS. Direct en accuraat inspelen op hulpvragen van mensen in nood.

Maar VLOS doet meer. Wij werken samen met ORBIT aan de campagne “Met of zonder papieren,
een gezin is een gezin”. Met Vluchtelingenwerk Vlaanderen brengen wij Gastvrije Initiatieven aan
waaronder ons 19¢ Nieuwjaarsfeest. Onze vrijwilligers laten mensen in armoede van bij ons samen
met vluchtelingen genieten van lekker eten, muziek en dans én een gratis tombola. Ook in het
Netwerk tegen Armoede waren wij mede-initiatiefnemer om Mensen Zonder Papieren een forum te
bieden. Vooral in onze stad werken wij samen met het Rode Kruis Opvangcentrum uit het Waasland.
Wij bevoorraden nu al ruim 800 nieuwe asielzoekers van kleding. Ook met CAW en OCMW zoeken
wij naar oplossingen voor zij die reeds goede papieren hebben maar nog geen huisvesting.

Mogen wij verder op uw steun rekenen in het nieuwe jaar om de grootste nood van al deze
ontheemden te lenigen?

Hartelijk dank, Jozef



