
Dakloze mensen zonder papieren huisvesten, mag dat ? 

 

"Doe nooit aan een ander wat je niet wil dat men jou aandoet." Deze "Gulden Regel" treffen 

we reeds aan in religieuze en filosofische teksten uit het Verre Oosten vanaf de 7de eeuw 

vóór Christus. In het Nieuwe Testament vinden we de positieve vorm van deze regel tot 

twee maal toe als uitspraak van Jezus : "En gelijk gij wilt dat u de mensen doen, doe gij hen 

evenzo." 

Concreet hier en nu : Geef onderdak aan wie dakloos is,... want als je zelf dakloos bent wil je 

ook dat iemand je onderdak geeft. 

Dit is o.a. wat VLOS ( Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas) doet . Aan wie geen 

inkomen heeft, omdat hij geen recht heeft op arbeid noch op steun van de overheid, en dus 

geen kamer kan huren, aan wie geen bed heeft om te slapen en dan maar in het station of in 

het park moet overnachten, kortom aan wie dakloos is, geeft VLOS gratis onderdak en nog 

veel meer. Dat deze noodopvang niet altijd in de beste omstandigheden kan gebeuren laat 

zich raden, want de vraag is groot en de financiële middelen zijn ontoereikend. 

Dit humaan werk wordt VLOS nu onmogelijk gemaakt omdat allerlei regels van wooncode, 

huisvesting en huurcontracten dit niet toelaten. 

Wie noodopvang verbiedt, heeft niets begrepen van het ethisch imperatief van de Gulden 

Regel, van de elementaire plicht te zorgen voor de medemens in nood, van de wet van de 

naastenliefde, waaraan alle regels en wetten ondergeschikt zijn. 

"Dura lex, sed lex!" zegt men. Ooit gehoord van "Nood breekt wet!"? 
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