Mensen helpen : een misdaad ?

Maggy De Block, Staatssecretaris voor Asiel & Migratie zei onlangs in ‘Terzake’ dat
vrijwilligers, die mensen zonder papieren helpen, misdadigers zijn omdat ze die mensen
valse hoop geven zodat ze hier blijven, onderduiken, en in nog grotere ellende verzeild
geraken.

Zij zet de zaken op hun kop. Niet de hulpverleners drijven die hopeloze mensen in nog
grotere miserie, maar wel de beleidsmakers die deze mensen in nood beletten hier een
menswaardig bestaan op te bouwen.

Mensen, die hun land ontvlucht zijn wegens oorlogsgeweld, hongersnood en bittere
armoede zonder hoop op een toekomst voor zichzelf en hun kinderen, en voor wie het om
materiéle, financiéle, medische, psychische of veiligheidsredenen onmogelijk is naar hun
land terug te keren, uitwijzen en desnoods met geweld verwijderen, dat kunnen we terecht
misdadig noemen.

Ze zegde ook dat ze door haar beleid nu eens orde op zaken had gesteld.

Welke orde ? De orde die stelt dat wij in onze welvarende maatschappij onze
levensstandaard in stand moeten houden, ook als dat ten koste gaat van anderen die niet
het geluk hadden hier geboren te zijn. Trouwens waaraan hebben wij die hoge
levensstandaard te danken ? Als ons land al niet om morele redenen solidair wil zijn met de
hulpbehoevende die naar ons toe komt, laat het dan zijn uit welbegrepen eigenbelang. Onze
vergrijzende maatschappij heeft het talent en de werkkracht van hen die hun toevlucht tot
ons zoeken nodig.

Het beschavingspeil van een land wordt mede bepaald door de manier waarop het met
vluchtelingen en migranten omgaat.
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